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Op	15	juni	waren	we	met	10	mensen	uit	Zoutelande	bij	de
verbintenisdienst	van	Maria	in	Kethel/Schiedam	Noord.	Kethel
heeft	zijn	eeuwenoude	karakter	als	dorpskern	goed	weten	te
behouden.	Het	kerkgebouw	is	het	middelpunt	van	het
voormalig	dorp.	Rondom	de	kerk	staan	nog	de	oude	huizen	en
een	dorpspomp,	die	iets	laten	zien	van	de	sfeer	van	weleer.
Ook	is	de	dorpskern	aan	één	kant	nog	omgeven	door
weilanden.	Aan	de	andere	kant	dringt	de	stad	zich	op	met
hoge	gebouwen.	Na	de	dienst	spraken	we	af	dat	Maria	in	onze
nieuwsbrief	zal	terugblikken	op	de	periode	in	Zoutelande.
Maria	begint	met	te	vertellen	dat	zij	diep	ontroerd	en	geraakt	is
door	het	afscheid	in	Zoutelande.	Zij	en	Arie	hebben	genoten
van	de	grappige	en	serieuze	verhalen,	de	mooie	muziek	en	de
warme	persoonlijke	woorden	op	16	mei.	Het	fotoboek	dat	Bert
en	Ans	daarvan	gemaakt	hebben,	heeft	Maria	nog	dagelijks
een	keer	in	handen.	‘Het	is	net	of	ik	die	avond	dan	opnieuw

beleef’,	zegt	ze.	‘Ik	ben	ook	blij	en	verrast	met	de		prachtige	afscheidscadeaus’,	gaat	Maria
verder.	'Ik	bedank	iedereen	die	daaraan	een	bijdrage	heeft	geleverd',	zegt	ze.
We	keren	terug	naar	maart	2021,	de	verbintenisdienst	in	Zoutelande.	Daar	waren	aanwezig	ds.
Sytze	de	Vries,	zijzelf,	Arie,	Gloria	en	Ineke	Kusse	als	ouderling	van	dienst.	De	rest	van	de
mensen	zat	noodgedwongen	thuis	achter	het	beeldscherm	vanwege	corona.	‘Ondanks	dat,	was
het	een	mooie	dienst’,	zegt	Maria.	De	filmpjes	met	de	welkomstboodschappen,	de	online
aanwezigheid	van	de	kinderen	zorgden	voor	een	speciale	beleving,	ik	voelde	me	echt	welkom’,
gaat	Maria	verder.	Ze	moest	in	het	begin	wennen	aan	de	Zeeuwse	volksaard.	In	haar	vorige
gemeente	waren	de	mensen	heel	direct	in	de	communicatie.	In	Zeeland	zijn	de	mensen	zeker	in
het	begin	wat	behoedzamer.	‘Al	snel	nam	het	vertrouwen	toe	en	ontstond	er	wel	ruimte	voor
diepere	persoonlijke	gesprekken’.	‘Met	een	aantal	mensen	in	Zoutelande	heb	ik	de	afgelopen
jaren	intensieve	gesprekken	gevoerd	over	wat	God	in	hun	leven	betekent	en	wie	Jezus	voor	hen
is’.	‘Dat	is	ook	voor	mijn	persoonlijk	geloof	vormend	geweest’,	zegt	ze.	Ze	vindt	het	bijzonder
een	tijd	met	ons	mee	gelopen	te	hebben.	Sommige	ontmoetingen	en	gesprekken	zullen	haar
bijblijven.
Ook	kijkt	ze	met	genoegen	terug	op	de	vele	diensten	waarin	ze	bij	ons	voorging.	‘Zoals	jullie
weten	houd	ik	erg	van	goede	kerkmuziek	en	wil	ik	ook	nieuwe	liederen	introduceren’.	De
mensen	in	Zoutelande	kunnen	goed	zingen	en	er	was	daardoor	veel	mogelijk’,	zegt	ze.
Uiteraard	hebben	we	het	ook	over	onze	woonomgeving;	de	duinen,	het	strand,	het	open
landschap,	de	oude	dorpskernen.	‘Ik	liep	graag	met	Nola	over	het	strand’.	‘Uitwaaien	op	het
strand	werkte	stimulerend	op	mijn	spiritualiteit’,	zegt	ze.	In	Kethel	begint	Maria	aan	een	nieuwe
periode	in	haar	leven.	‘Hoewel	het	afscheid	nemen	mij	zwaar	gevallen	is,	heb	ik	bewust
gekozen	voor	deze	verandering’,	zegt	ze.	Dat	betekent	dat	ze	Zoutelande	moet	gaan	loslaten.	
Om	dat	loslaten	te	vergemakkelijken,	zal	ze	niet	meer	actief	blijven	in	de	kerkapp.	Wel	wil	ze
voorlopig	onze	digitale	nieuwsbrief	blijven	ontvangen	om	een	klein	beetje	op	de	hoogte	te
blijven.
Maria	besluit	met	een	wens	voor	de	toekomst.	‘Ik	wens	Zoutelande	een	goede	en	betrokken
nieuwe	predikant	toe	die	de	gemeente	zal	voorgaan	in	geloof,	hoop	en	liefde’.
Ook	de	redactie	wenst	Maria	namens	onze	gemeente	Gods	zegen	over	het	werk	in	de
Protestantse	Gemeente	Kethel	en	in	haar	persoonlijk	leven.
redactie

Toelichting	bij	de	foto:	het	hart	van	de	schikking	van	de	afscheidsdienst,	met	de	briefjes	waarop
gemeenteleden	iets	konden	schrijven;	allemaal	warme	en	lieve	woorden.	Daarachter	de
verhuisdozen	met	mijn	kleding	voor	de	komende	maanden.

Iedere	woensdagmorgen	is	er	een	morgengebed	in	de
Catharinakerk.	Een	klein	half	uur	van	gebed,	muziek,	bijbel

Terugblik	op	periode	Zoutelande	door
ds.	Maria	Baan

Morgengebed



lezen	en	stilte.	Aanvang	is	8.45	uur.	Na	afloop	praten	we	na
met	koffie	of	thee.	U	bent	van	harte	welkom!

Dinsdag	17	juni	vergaderde	de	kerkenraad.	Belangrijkste
agendapunt	was	de	predikantsplaats	die	opgevuld	dient	te
worden.	Er	is	besloten	allereerst	verkennende	gesprekken	te
voeren	met	Biggekerke/Meliskerke.	Ook	bij	hen	komt	namelijk
een	vacature.	Zonder	stellingname	vooraf	willen	we	weten
welke	mogelijkheden	er	zijn	om	samen	op	te	trekken	wat
betreft	deze	2	predikantsplaatsen.	Mede	omdat	het	aanbod
van	predikanten	erg	laag	is.	Intussen	blijven	we	zoeken	naar

een	zgn.	consulent	(=	begeleiding	beroepingsproces),	tot	nu	toe	konden	we	deze	helaas	nog
niet	vinden.
Er	is	positief	nieuws	over	de	Boshut:	na	een	verkenning	door	vertegenwoordigers	van	gemeente
Veere	blijken	de	kansen	voor	vernieuwing	én	samenwerking	met	camping	De	Meerpaal	kansrijk.
Wat	betreft	De	Wegwijzer	blijven	kerkrentmeesters	en	diaconie	samen	optrekken	voor
uitwerking	van	het	idee	“beneden	een	maatschappelijke	ruimte,	daarboven	2
huurappartementen,	inkomsten	gaan	naar	de	kerk”.	Qua	energietransitie	blijft	het	zoeken	naar
een	goede	oplossing	voor	isolatie,	in	combinatie	met	een	duurzame	vorm	van	verwarming.
Over	het	voorzitterschap	van	de	kerkenraad	heeft	René	Molenaar	toegezegd	als	ad	interim
beschikbaar	te	zijn	tot	en	met	de	vacante	periode.	Daar	zijn	alle	leden	erg	blij	mee.	Er	komt	nog
deze	zomer	een	sing-in.	Tevens	is	besloten	om	met	de	papieren	nieuwsbrief	verder	te	gaan	als
alternatief	voor	het	kerkblad.	Eind	dit	jaar	wordt	opnieuw	geëvalueerd.	De	geslaagden	van	het
middelbaar	onderwijs	worden	bezocht.
In	een	volgende	(papieren)	nieuwsbrief	wordt	de	wijkindeling	met	bijbehorende	ouderling
afgedrukt.

Scriba

De	Boshutcommissie	heeft	ook	voor	dit	jaar	weer	een	aantal
laagdrempelige	openluchtdiensten	gepland	op	zondagmorgen
in	de	Boshut.	Hieronder	volgt	de	lijst	met	de	data	en	de
voorgangers.	

6	juli:	dhr	Hans	Soeting
13	juli:	dhr	Wim	Bevelander
20	juli:	teamdienst	
27	juli:	dhr	Frans	van	der	Heijde

3	aug:	nog	niet	bekend
10	aug:	ds	Leon	van	de	Broeke
17	aug:	ds	Marjo	den	Bakker
24	aug:	ds	Jan	Swager

De	aanvangstijd	van	de	diensten	is	10.00	uur.	Inloop	met	koffie/thee	vanaf	9.30	uur.
Na	afloop	gezellig	napraten	onder	het	genot	van	koffie/thee/limonade.

De	Boshut	is	te	vinden	op	het	adres	Duinweg	125B	en	is	bereikbaar	via	het	bospad	bij
huisnummer	123.	GPS:	51.4963999,	3.4990953	

Korte	weergave	vergadering
kerkenraad	17	juni

Boshutdiensten



De	kerkenraad	heeft	in	de	vergadering	van	25	maart	besloten
om	het	voorstel	van	de	Taakgroep	Eredienst	over	te	nemen.
Hieronder	volgt	de	toelichting.:
Vanaf	ongeveer	09.45uur	(in	de	zomerperiode	09.15	uur)
klinkt	er	orgelspel.
De	kosters	heten	de	kerkgangers	welkom	bij	het
binnenkomen.
Om	10.00	uur	(in	zomerperiode	09.30uur)	komt	de	kerkenraad
binnen	en	neemt	plaats.

De	ouderling	van	dienst	(ovd)	neemt	plaats	achter	de	lessenaar.	
De	organist	stopt	met	spelen.
De	ovd	maakt	vooraf	een	keuze	uit	onderstaande	teksten	en	spreekt	uit:	

a.	 Het	licht	van	het	evangelie	mag	schijnen	voor	ons	allemaal
b.	 Wij	ontsteken	het	licht	als	een	teken	van	hoop	voor	de	wereld
c.	 De	boodschap	van	het	Woord	van	God,	mag	zich	verspreiden	als	een	lopend	vuur
d.	 Het	licht	van	de	bijbelse	boodschap	schijnt	als	een	lamp	voor	onze	voeten
e.	 Wij	leven	in	de	verwachting	dat	het	licht	de	duisternis	zal	verdrijven
f.	 Ook	vanmorgen	mogen	wij	het	licht	van	Pasen	laten	schijnen	voor	héél	de	wereld
g.	 Omdat	we	leven	in	de	hoop,	ontsteken	we	het	licht	aan	de	Paaskaars
h.	 Als	symbool	voor	hoop	en	verwachting,	ontsteken	we	het	licht	aan	de	Paaskaar,

Zoutelandse	dag	met	folklore
Beste	mensen,
	
Over	een	week	of	6	is	het	weer	zover:
De	Zoutelandse	dag	met	folklore
	
Als	Catharinakerk	doen	wij	natuurlijk	ook	weer	mee:	Boekenverkoop,	wafels,	taarten,	koffie,	
thee	en	fris,	oude	foto's	van	fotograaf	André	Cijvat,	kaarten,	en	een	tentoonstelling	.
	
Wat	hebben	we	van	u	nodig:	boeken,	taarten,	en	voor	de	tentoonstelling	oud	speelgoed!
Speelgoed	vanaf	de	jaren	50	tot	80	willen	we	in	de	kerk	laten	zien.	Denk	aan	een	oude
rammelaar,	pop,	dinkytoy	of	houten	speelgoed.	
Wat	zou	het	leuk	zijn	wanneer	er	veel	te	bekijken	valt!
U	mag	uw	boeken	en	speelgoed	inleveren	op	5	en	6	juli	tijdens	de	open	kerk.
Als	u	uw	naam	erop	schrijft,	zorgen	wij	dat	het	een	mooi	plekje	in	de	kerk	krijgt	en	kunt	u	het
later	weer	meenemen.
	
En	natuurlijk	zoeken	we	ook	nog	vrijwilligers	voor	de	boekenkraam,en	bakkers	van	taarten	en
wafels!
	
Wanneer	u	iets	kunt	betekenen	kunt	u	Rianne	een	berichtje		sturen:
061823614
	
Namens	de	dames	van	“De	Piek”
	
Rianne,	Ineke,	Riet,Mieke,	Ellen	en	Annette	

Opening	eredienst



i.	 Deze	lijst	mag	aangevuld	worden.

De	ovd	ontsteekt	de	2	kaarsen	aan	de	Paaskaars
De	ovd	blijft	vóór	het	liturgisch	centrum	staan	en	gebaart	met	een	handbeweging	dat	de	mensen
mogen	gaan	staan.
De	ovd	wacht	een	kort	moment.
De	ovd	loopt	naar	de	voorganger	en	geeft	de	handdruk	ten	teken	dat	de	voorganger	nu	de
leiding	heeft	over	de	gemeente.
De	voorganger	neemt	plaats	achter	het	liturgisch	centrum	en	spreekt	uit:

Onze	hulp	is	de	Naam	van	de	HEER…..	enz

Drempelgebed

Eerste	lied

De	gemeente	gaat	zitten

Vervolg	van	de	dienst

Mochten	er	mededelingen	zijn,	dan	worden	die	uitgesproken	voorafgaand	aan	de	dienst
van	de	gebeden.	

Deze	werkwijze	gaat	in	op	zondag	21	juni.

Collecte	29	juni	2025	–	Werelddiaconaat	Moldavië
Kerk	in	Moldavië	helpt	kwetsbare	mensen
Door	de	economische	situatie	in	Moldavië	zien	veel	mensen
geen	andere	mogelijkheid	dan	een	baan	te	zoeken	in	het
buitenland.	Dat	heeft	desastreuze	gevolgen	voor	de
samenleving.	In	sommige	dorpen	wonen	alleen	nog	ouderen
en	jongeren.	Kerk	in	Actie	ondersteunt	kerken	die	hen

stimuleren	om	voor	elkaar	te	zorgen.	Jongeren	helpen	zieke	en	eenzame	ouderen.	Ouderen	zijn
blij	met	de	hulp	en	aandacht	en	bieden	jongeren,	die	opgroeien	zonder	ouders,	een	plek	waar
ze	met	hun	verhaal	terecht	kunnen.	Met	de	opbrengst	van	deze	collecte	steunt	Kerk	in	Actie	het
werk	van	kerken	voor	kwetsbare	mensen	in	Moldavië.	Helpt	u	mee?	Geef	in	de	collecte	of	maak
uw	gift	over	via	NL	89	ABNA	0457	457	457,	ten	name	van	Kerk	in	Actie	onder	vermelding
Diaconaat	Moldavië.

Collecte	6	juli	2025	–	Werelddiaconaat	Ghana	
Stop	kinderarbeid	in	de	visserij
Soms	moeten	onze	kinderen	of	kleinkinderen	ook	wel	eens	werken	om	wat	bij	te	verdienen.
Maar	als	je	zóveel	moet	werken	dat	het	ten	koste	gaat	van	je	eigen	onderwijs	of	als	het	zelfs
gevaarlijk	werk	is,	dan	is	het	foute	boel.	Dat	moet	zo	gauw	mogelijk	gestopt	worden.	In	het
West-Afrikaanse	land	Ghana	gaan	de	meeste	kinderen	naar	school,	maar	werken	naar
schatting	20.000	kinderen	en	jongeren	onder	dwang	in	de	visserij.	Dat	is	gevaarlijk	werk	en	echt
foute	boel.
James	Kofi	Annan	werd	als	6-jarige	jongetje	gedwongen	om	in	de	visserij	te	werken.	Hij	vertelde
“Als	kind	ben	ik	verkocht	om	als	slaaf	te	werken	voor	een	visser	op	een	enorm	groot	stuwmeer.
Ik	werkte	7	jaar	lang	iedere	dag	van	3	uur	‘s	ochtends	tot	8	uur	‘s	avonds.	Ik	moest	visnetten
repareren,	vissen	verwijderen	en	veel	pijn	verdragen.	Uiteindelijk	ben	ik	op	13-jarige	leeftijd
ontsnapt.	Ik	was	nog	nooit	naar	school	geweest.	Ik	besefte	dat	onderwijs	de	enige	manier	is	om
vooruit	te	komen.	Omdat	mijn	ouders	niet	voor	me	konden	zorgen,	werkte	ik	als	visser	en
betaalde	mijn	eigen	schoolgeld.	Ik	heb	mijn	achterstand	ingehaald	en	wist	aan	de	cirkel	van
slavernij	en	misbruik	te	ontsnappen.”
In	2007	richtte	deze	man	een	organisatie	op	die	zich	inzet	om	deze	gevaarlijke	vorm	van
kinderarbeid	te	stoppen.	Hij	heeft	inmidels	1800	kinderen	kunnen	redden	uit	slavernij,	hij	vangt
hen	op,	brengt	hen	terug	bij	familie,	zorgt	dat	hun	familie	beter	voor	hun	kinderen	kunnen	gaan
zorgen.	Zo	voorkomt	hij	ook	nieuwe	kinderarbeid.	Kerk	in	Actie	steunt	via	het	programma
Werelddiaconaat	kwetsbare	kinderen	in	Ghana	en	waar	ook	ter	wereld	om	een	beter	bestaan	op
te	bouwen.	Geef	in	de	collecte	of	maak	je	bijdrage	over	op	NL	89	ABNA	0457	457	457	ten	name
van	Kerk	in	Actie	onder	vermelding	van	Stop	kinderarbeid	Ghana	of	geef	online.	Lees	meer	op:
kerkinactie.nl/kinderarbeidghana.	Helpt	u	mee	om	deze	collecte	tot	een	succes	te	maken?
Hartelijk	dank!	

Collecte	13	juli	2025	–	Stichting	Hineni
Hineni	betekent:	‘Hier	ben	ik’.	Hineni	staat	voor	ons	voor	ontmoeting,	een	open	hart	en	houding.
Ontmoeting	van	mens	tot	mens	en	van	mens	tot	God	die	vol	compassie	het	beste	wil	geven.
Misschien	is	het	allemaal	even	te	veel	geworden,	sta	je	op	een	kruispunt	in	je	leven,	of	wil	je	tijd
nemen	om	antwoorden	op	je	vragen	te	vinden.	Dan	ben	je	welkom	bij	Hineni	Zeeland	aan	de
Rijnsburgseweg	in	Oostkapelle.	Het	doel	van	de	stichting	is	mensen	met	burnout-	en
stressklachten	een	mogelijkheid	geven	om	een	time-out	te	nemen	en	op	adem	laten	komen.	De
ontmoeting	en	verbondenheid	met	jezelf,	je	medemens	en	je	Schepper	zijn	de	sleutels	om
(weer)	te	ontdekken	wat	belangrijk	is	in	het	leven	en	te	ontdekken	wie	je	echt	bent.	In	de	schuur
van	de	boerderij	is	inmiddels,	dankzij	onze	financiële	ondersteuning	in	2023,		een
ontmoetingsruimte	en	stilteruimte	gerealiseerd.	Hier	kunnen	mensen	(ook	van	buitenaf)	worden
ontvangen	voor	een	kleine	time-out	in	de	vorm	van	ontmoeting,	aandacht,	gesprek,	koffie,
gebed.	Voor	hun	werk	willen	wij	de	stichting	financieel	blijven	ondersteunen.	Geef	dus	gul	in	de
collecte	of	maak	een	bedrag	(digitaal)	over	op	de	rekening	van	uw	diaconie.

Diaconale	collecten

http://www.kerkinactie.nl/kinderarbeidghana
https://hineni-zeeland.nl/


De	afgelopen	week	kregen	vele	jongemensen	uit	Zoutelande
te	horen	of	ze	geslaagd	waren	voor	hun	examen.	Te	zien	aan
de	vele	huizen	met	een	vlaggenstok	plus	schooltas,	waren	dat
er	een	heleboel.	Allen	die	geslaagd	zijn	hartelijk	gefeliciteerd.
De	ouderlingen	hebben	heel	erg	hun	best	gedaan	om	te
achterhalen	wie	er	geslaagd	is.	De	geslaagden	krijgen
binnenkort	bezoek	van	iemand	van	de	kerk.	Zij	overhandigen
hen	een	lekkernij	en	een	felicitatiekaart.	Als	we	desondanks
iemand	over	het	hoofd	hebben	gezien,	laat	het	ons	dan	weten

via	het	redactieadres	van	de	nieuwsbrief	(zie	colofon).	Dan	maken	we	dat	direct	goed.	Als	je
niet	geslaagd	bent,	wensen	we	veel	succes	met	een	nieuwe	poging.	

Nieuwsbrief
De	volgende	nieuwsbrief	zal	op	vrijdag	11	juli	verschijnen.	
Deze	nieuwsbrief	zal	zowel	digitaal	als	op	papier	verschijnen
en	bezorgd	worden	op	de	adressen	die	abonnee	zijn	van	het
kerkblad.	Deze	nieuwsbrief	wordt	niet	op	de	website	geplaatst
vanwege	privacy-regels.	
De	meest	recente	drie	digitale	nieuwsbrieven	zijn	terug	te
lezen	op	de	website.

Opbrengst	collecten	mei	2025	t.b.v.	het	plaatselijk	kerkenwerk

04-05-2025:	€	135,85
11-05-2025:	€	110,50
18-05-2025:	€			86,65
25-05-2025:	€	112,20

Op	18-05-2025	is	er	om	14.30	uur	een	dienst	gehouden	voor	mensen	met	en	zonder	beperking,
de	helft	van	deze	collecte	te	weten	€	75,10	komt	ten	goede	aan	ons	plaatselijk	kerkenwerk,
waarvoor	hartelijk	dank.

Namens	de	Taagroep	Kerkrentmeesters,
Matty	Jesmiatka

Opbrengst	diaconale	collecten	mei	2025
04-05	KiA,	noodhulp	Soedan																€	156,20
11-05	KiA,	zending	Bangladesh												€	120,20
18-05	PKN	Missionair	werk																			€			92,95
25-05	De	Boshut																																		€	160,90

Namens	de	diaconie,	Corrie	Roelse-de	Visser

Ontvangen	via	Mieke	Oreel	een	gift	van	€	20,--	voor	de	bloemendienst.
Tevens	ontvangen	een	gift	van	€	60,--	voor	de	Zeeuwse	Wensambulance.

Bedankt
Wij	willen	iedereen	hartelijk	bedanken	voor	de	vele	felicitaties,	kaarten,	bloemen,	cadeaus	en
geld	dat	wij	mochten	ontvangen	bij	ons	65	jarig	huwelijk.
Wij	konden	€	1030,-	overmaken	naar	het	KWF,	een	prachtig	bedrag!

Een	hartelijke	groet	van
Piet	en	Katrien	Lous-Janse

Dankbetuiging
Na	een	beenbreuk	door	een	ongelukkige	val	in	Spanje	kon	ik	niet	direct	per	vliegtuig
gerepatrieerd	worden	en	moest	dus	een	operatie	in	een	plaatselijk	ziekenhuis	met	bijbehorende
“zorg”	ondergaan.	Na	deze	ervaring	ben	ik	ca.	7	maanden	lang	zeer	goed	verzorgd	in	Ter	Rede,
terwijl	een	gecompliceerde	hersteloperatie	in	het	Erasmusziekenhuis	nodig	bleek.	Ik	ben
dankbaar	voor	de	uitstekende	Nederlandse	gezondheidszorg,	erkentelijk	voor	alle	kaarten,	e-
mails,	bloemen	en	bezoekjes	die	ik	mocht	ontvangen	en	blij	weer	in	Zoutelande	te	zijn.

Wies	Leijnse.	

Dit	seizoen	staat	weer	aan	groot	aantal	mooie
zaterdagmiddagconcerten	gepland	in	de	Catharinakerk.	De
concerten	beginnen	om	14.30	uur	en	duren	een	half	uur.	De
entree	is	gratis,	maar	bij	de	uitgang	zal	een	vrije	gift	gevraagd
worden	om	de	onkosten	te	dekken.
Er	is	gekozen	voor	een	grote	verscheidenheid	aan	genres,

Gefeliciteerd

Mededelingen

Zaterdagmiddagconcerten



musici,	instrumenten	en	repertoire.	De	commissie	is	blij	dat	er
veel	jonge	Zeeuwse	musici	in	onze	kerk	komen	spelen.
Organist	Vincent	de	Ridder	uit	Arnemuiden	zal	het	spits
afbijten	op	zaterdag	21	juni.	Twee	jaar	geleden	rondde	hij	zijn
masterstudie	af	aan	het	conservatorium	in	Rotterdam.	Hij	is
als	kerkmusicus	verbonden	aan	de	Hillegondakerk	in
Rotterdam.	Hij	zal	onder	andere	koraal	muziek	van	Bach
spelen.	Hij	sluit	af	met	de	overbekende	Suite	Gotique	van
Boëllmann	met	als	klapstuk	de	virtuoze	toccata.

Op	28	juni	zullen	twee	topstudenten	van	de	Muziekschool	Zeeland	voor	ons	gaan	concerteren.
Ralph	Knook	zal	op	de	harp	voor	ons	muziek	van	Robinson	en	Zamara	spelen.	Thomas
Huijstee	zal	voor	ons	muziek	van	Rachmaninoff,	Eisinga	en	eigen	werk	op	de	piano	spelen.
Op	5	juli	zal	organist	steven	Knieriem	het	orgel	bespelen.
Op	12	juli	is	het	de	beurt	aan	het	baroktrio	BCR,	bestaande	uit	Bert	Alderliesten	op	blokfluit,
Corella	Nijsse-Scheele	op	cello	en	René	Molenaar	op	spinet/kistorgel.

Zomeravondconcerten	in	de	Catharinakerk
De	commissie	Zomeravondconcerten	Zoutelande	heeft	voor	het	zomerseizoen	een	gevarieerd
concertprogramma	samengesteld.	De	concerten	zijn	op	donderdagavond	en	beginnen	op	20.00
uur.
De	entree	bedraagt	6	Euro	per	persoon.

Donderdag	26	juni												Mannenkoor	'Lezzom'
Donderdag	31	juli													Windbroke,	Keltische	muziek
Donderdag	21	augustus			Groep	'Tristel',	lichte	muziek
Donderdag	4	september			Fanfare	'Luctor	et	Emergo'	uit	Zoutelande

Besteed	je	vakantie	zinvol	in	De	Herberg	in
Oosterbeek
In	de	zomervakantie	is	er	tijd	om	te	ontspannen.	Wil	jij	er	in	de	vakantie	voor	zorgen	dat	ook
anderen	tot	rust	komen?	In	de	Herberg	zoeken	we	gastvrije	en	enthousiaste	vakantievrijwilligers
die	een	of	meer	midweken	hun	handen	uit	de	mouwen	willen	steken	en	er	willen	zijn	voor	onze
gasten.	Het	is	bijzonder	om	te	ervaren	hoe	je	door	kleine	gebaren	van	grote	waarde	bent	voor
onze	gasten.	Je	bent	alleen	welkom,	maar	ook	met	familie	of	vrienden	(max.	4	personen).	Je
verblijft	in	het	gastenappartement	in	het	koetshuis	en	kunt	dus	in	je	vrije	tijd	ook	genieten	van	de
prachtige	omgeving	van	Oosterbeek.
We	hebben	meer	leuke	vrijwilligersvacatures.	Bijvoorbeeld	voor	jongeren	die	een	tussenjaar
willen	doen,	gastvrouw	of	telefoonwacht.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.pdcdeherberg.nl.	Of
stuur	een	e-mail	naar	vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

‘De	Herberg	heeft	me	veel	meer	gebracht	dan	ik	had	kunnen	bedenken.	Juist	ook	door	de
nabijheid	van	mensen.’	(Annet,	oud-gast).

Zoutkorrel
De	bedoeling	van	een	'Zoutkorrel'	is	om	ons	aan	te	zetten	tot	reflectie	en	het	bieden	van
inspiratie.	In	elke	nieuwsbrief	is	daarvoor	een	plaats	ingeruimd.	De	redactie	stelt	het	op	prijs	als
de	lezers	voorstellen	doen	of	ideeën	aanleveren	voor	een	mooie	'Zoutkorrel'.	
Dit	keer	een	gedachte	van	Dietrich	Bonhoeffer	uit	de	bundel;	'Een	stil	moment'.	

http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl


Luisteren......
De	eerste	dienst	die	in	de	gemeenschap	de	één	aan	de	ander	moet	bewijzen	bestaat	daarin	dat
hij/zij	naar	de	ander	luistert.
Zoals	de	liefde	tot	God	ermee	begint	dat	wij	naar	Zijn	woord	luisteren,
zo	begint	de	liefde	tot	de	broeder	of	zuster	ermee	dat	wij	leren	naar	hem/haar	te	luisteren.

	

Zaterdag	21	juni Zaterdagmiddagconcert
Vincent	de	Ridder,	orgel Catharinakerk 14.30	uur

Zondag	22	juni
Eredienst
ds.	Krijn	van	der	Jagt,
Avondmaal

Catharinakerk 09.30	uur

Woensdag	25	juni Ochtendgebed Catharinakerk 08.45	uur

Zaterdag	28	juni
Zaterdagmiddagconcert
Ralph	Knook,	harp
Thomas	Huijstee,	piano

Catharinakerk 14.30	uur

Zondag	29	junii Eredienst
ds.	Marjo	den	Bakker Catharinakerk 09.30	uur

Woensdag	2	juli Morgengebed Catharinakerk 08.45	uur

Zaterdag	5	juli Zaterdagmiddagconcert	
Steven	Knieriem,	orgel 	Catharinakerk 14.30	uur

Zondag	6	juli Eredienst
ds.	Tom	Rijken Catharinakerk 09.30	uur

Zondag	6	juli Boshutdienst
de	heer	Hans	Soeting Boshut 09.30	uur	inloop

Woensdag	
9	juli Morgengebed Catharinakerk 08.30	uur

Vrijdag	11	juli Verschijning	nieuwsbrief 	 	

Zaterdag	12	juli Zaterdagmiddagconcert
Baroktrio	BCR Catharinakerk 14.30	uur

Zondag	13	juli
Eredienst	
ds.	Leontien	de	Muijnck Catharinakerk 09.30	uur

Zondag	13	juli Boshutdienst
de	heer	Wim	Bevelander Boshut 09.30	uur

inloop

	

Zoutelande	Actief
Zie	de	uitgebreide	evenementenkalender.	



Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@pknzoutelande.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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