Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande,
Catharinakerk, zondag 6 juli 2025, 09.30 uur
Thema: Bijbeltekst van het jaar 2025

ouderling van dienst Cora Roelse
diaken van dienst Mieke Oreel
kerkrentmeester Nel Lampert
lector Ineke van de Vreugde
organist René Molenaar
voorganger Ds. Tom Rijken
koster Nelie Bliek
beeldpresentatie Bram Bliek en Fred Remmerswaal
Orgelspel
Stilte

Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit en ontsteekt 2 kaarsen,
waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht - Lied 216 vers 1 en 2
“Dit is een morgen als ooit de eerste”

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied 216 vers 3
Inleiding op die dienst
Gebed

Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” (Zingen we in Ned. en Engels)

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren

Bijbellezing; Matthetis 5 vers 43 - 48

Kort orgelspel

Bijbellezing; I Tessalonicenzen 5 vers 14 — 24

Lied “Een land om van te dromen” (Lied van Mar van der Velde)
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"Lie-ve God, we zijn er eind’ lijk vrij!"

Mar van der Velden Joods - Poake melods
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Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
Stuwt de mensen uit hun slavernij

Tot zij juichen met tranen in de ogen :
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”

1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat.
Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen,
Alles gaat nu eenmaal als het gaat.

Refrein:

2. Zeg nooit dat de zeeén veel te hoog zijn,
Dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein:

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.
Refrein:

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden
Toch het noodlot is van ons bestaan.

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden.
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.

Overdenking Jaartekst 2025 “ Onderzoek alles, behoud het goede”
1 Tessalonicenzen 5 vers 21

Orgelspel
Openruimte — een dialogische ruimte om op de overdenking te reageren.

Lied 657 “Zolang wij ademhalen “.

Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp of contant bij het verlaten

van de kerk.
Vertoning power point collecte Diaconie



Slotlied: 425 “ Vervult van uw zegen “.

-Heenzending en zegen; allen (gezongen):
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A- men , a- men , a - men .
Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. E. Melis -
de Visser, Borné 12 in Zoutelande. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart
waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Voor de kinderen zijn er tasjes met creatieve inhoud, om tijdens de dienst
iets te kunnen kleuren of lezen.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collecte zak) Stop kinderarbeid Ghana

Soms moeten onze kinderen of kleinkinderen ook wel eens werken om wat bij
te verdienen. Maar als je zoveel moet werken dat het ten koste gaat van je
eigen onderwijs of als het zelfs gevaarlijk werk is, dan is het foute boel. Dat
moet zo gauw mogelijk gestopt worden. In het West-Afrikaanse land Ghana
gaan de meeste kinderen naar school, maar werken naar schatting 20.000
kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. Dat is gevaarlijk werk en
echt foute boel.

James Kofi Annan werd als 6-jarige jongetje gedwongen om in de visserij te
werken. Hij vertelde “Als kind ben ik verkocht om als slaaf te werken voor een
visser op een enorm groot stuwmeer. Ik werkte 7 jaar lang iedere dag van 3
uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. Ik moest visnetten repareren, vissen
verwijderen en veel pijn verdragen. Uiteindelijk ben ik op 13-jarige leeftijd
ontsnapt. Ik was nog nooit naar school geweest. Ik besefte dat onderwijs de
enige manier is om vooruit te komen. Omdat mijn ouders niet voor me konden
zorgen, werkte ik als visser en betaalde mijn eigen schoolgeld. Ik heb mijn
achterstand ingehaald en wist aan de cirkel van slavernij en misbruik te
ontsnappen.”

In 2007 richtte deze man een organisatie op die zich inzet om deze gevaarlijke
vorm van kinderarbeid te stoppen. Hij heeft inmiddels 1800 kinderen kunnen
redden uit slavernij, hij vangt hen op, brengt hen terug bij familie, zorgt dat
hun familie beter voor hun kinderen kunnen gaan zorgen. Zo voorkomt hij ook
nieuwe kinderarbeid. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat
kwetsbare kinderen in Ghana en waar ook ter wereld om een beter bestaan op
te bouwen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457
457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Stop kinderarbeid

Ghana of geef online. Lees meer op: kerkinactie.nl/kinderarbeidghana. Helpt
u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2. Extra collecte (doorzichtige collectebus) Recreatiewerk “de Boshut”.


https://catharinakerk-zoutelande.email-provider.eu/link/f0t29cnwzd/q874aztbyg/ahyhhhrjfe/gkpbzxc6uj/bv99na91j8?lp-t=1750412761

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken
op: NL84RABO 037 556 0815

* Volgende week zondag 13 juli a.s. gaat ds. Leontien de Muijnck voor in de
dienst

Morgengebed

Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein
half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop
praten we na met koffie of thee. Van harte welkom!

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse, tel: 06 18 25 12 23; email;
pastoraat@pknzoutelande.nl. Tijdens vakantie vanaf 7 juli t/m 29 juli neemt Lian

Adriaanse, tel. 06 10 09 04 13; email; pastoraat@pknzoutelande.nl , waar.

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur

toezenden aan zondagsbriefl@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet:
www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
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