
Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, 

Catharinakerk, zondag 24 mei 2026, 09.30 uur   

  

Pinksteren  

  

voorganger  ds. Anne Gera Los uit 

Middelburg  

ouderling van dienst   Ina Stroo     

diaken van dienst   Mieke Oreel  

kerkrentmeester     Nel Lampert  

organist      Janny Lous    

lector        Ineke van de Vreugde  

koster       Piet Bok  

beeldpresentatie    Bram Bliek en Wim Geelhoed 

       

Orgelspel Voorbereiding  

  

Verstilling  

  

Vanuit de stilte zingen we een paar keer lied 681 in het 

Nederlands 

  
  

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit en 

ontsteekt 2 kaarsen   

-we gaan staan-  



  

Zingen: Lied van de intocht: lied 672: 1, 2  

Groet en bemoediging:  

v.  Voor ons allen is de Geest  van de Vader en de Zoon, 

die Heer is en levend maakt.  

allen: AMEN  

v.   Onze hulp is de Naam van de Heer  

  allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

  

Drempelgebed        

  

Zingen: lied 675: 1  

-we gaan zitten-  

  

Gebed op de Pinksterdag  

  

Gloria:   

v: Goed is de Heer, die ons zegenen wil met de Geest van zijn 

leven. Zegen hem!  

  

allen:  (in canon zingen mag!)  

   
v: Groot is de Heer, zijn Geest sterkt ons, de kracht van de 

opstanding. Zegen Hem!  

  

allen zingen: Gloria, gloria ...  

  

v: Veel-belovend is de Heer, zijn geest bemoedigt ons, het 

voorschot op zijn toekomst! Zegen Hem!  

  

allen zingen: Gloria, gloria ...  



  

Aandacht voor de kinderen   

  

De Schriften  

  

Begroeting  vg.  De Heer zal bij u zijn  

           allen  De Heer zal u bewaren  

  

Gebed van de zondag  

  

Lezing: Handelingen 2: 1-13   

  

Zingen: Lied 679: 1, 2, 3, 4  

  

Lezing: Galaten 5: 22-25  

  

Zingen: Lied –841: 1, 2  

  

Verkondiging  

  

Orgelspel  

  

Zingen: Lied –: (Iona)  
  

 
  

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  



  

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' Wil 

je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? Zie je in 

ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, opdat groeie 

mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

  

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' Wil 

je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en 

mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

  

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. Laat 

mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. Dat ik in 

uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, en met lijf en 

ziel besta in U en Gij in mij.  

  

In Memoriam  

  

Gebeden en gaven  

   

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’  

  

  

Inzameling van de gaven via de kerkapp, 

met de QR-code of contant bij het verlaten 

van de kerk. Collectebestemming: zie de 

zondagsbrief.  

  

  

Zingen: Slotlied – slotlied: 704: 1 (Liedboek)  

  

vers 2 in allerlei talen, u mag kiezen voor een eigen taal!  

  

O may this bounteous God through all our life be near us,  

With ever joyful hearts and blessèd peace to cheer us; And 

keep us in His grace, and guide us when perplexed; And 

free us from all ills, in this world and the next!  

  



Der ewig reiche Gott woll uns in unserm Leben  

Ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 

Und uns in seiner Gnad' erhalten fort und fort Und 

uns aus aller Not erlösen hier und dort.  

  

O voi tämä yltäkylläinen Jumala läpi kaikki elämämme on 

lähellä meitä,   

Ja yhä iloisin sydämin ja siunattu rauha piristää meitä;   

Ja pitää meidät armonsa, ja ohjaa meitä, kun ymmälläni;  Ja 

vapauttaa meidät kaikkiin vaivoihin, tässä maailmassa ja 
seuraavaksi!   

  

Loue soit notre Dieu! Que notre vie entiere.  

Tous nous vivions joyeux, sous le regard du Pere. Qu'il 

nous tienne en sa grace, et nous guide toujours Nous 

garde du malheur, par son unique amour.  

  

vers 3: Liedboek, Nederlands.  

  

Zending en zegen  

  

Heenzending en zegen; allen (gezongen):   

  

Orgelspel  

  

Zending en zegen  

 
A -                men  , a -                men  , a  -                 men .    

Orgelspel  

  

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant 

geld bij te dragen aan de collecte.  

  

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en 

met elkaar na te praten.  

  



Zondagsbrief  

  

*De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. 
Vos-Minderhoud, Ooststraat 9 in Zoutelande  
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam 

kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.  

  

* Inzameling van de gaven toegelicht:  

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)  

- Kerk in actie – Zending (Cuba)  
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. 

Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het  

buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende 
omstandigheden. Wat betekent dit voor Isolina (72)? “Elke vrijdag 

komt Isaura bij me met een maaltijd. We vertellen elkaar verhalen. Toen 
ik gezond was, maakte ik radioprogramma’s voor kinderen en schreef ik 
gedichten. Maar zonder familie red je het niet op Cuba, als je gezondheid 
het laat afweten. Isaura is pas 13, maar heeft zelf ook veel zorgen: een 
moeder die haar achterliet, honger, geen goede band met haar vader. Ze 
brengt licht in mijn eenzame dagen. Ik moedig haar aan te schrijven: 
brieven aan haar moeder, haar vader, brieven om nooit te versturen. 
Misschien schrijft ze ooit over onze vriendschap, die ons door moeilijke 

tijden in Cuba heen helpt.” U kunt dit werk steunen in de collecte of 
door uw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, 
onder vermelding van het pinksterzendingscollecte Cuba of in de 
collecte of op het bankrekeningnr. van uw diaconie: NL55 Rabo 
0375 552 995. Bedankt voor uw gift.  

   
2. Doorzichtige collectebus: Mercy ships  

  

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift 

overmaken op: NL 84 RABO 0375 560 815.  

  

* Volgende week zondag, 31 mei, gaat voor ds. Joh. Beijer uit 

Middelburg. Aanvang dienst: 09.30 uur.  

  

* Ochtendgebed  

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de 

Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, 



bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na 

met koffie of thee. Van harte welkom!  

                                              
* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse  

tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl  

  

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag  

18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl  

  

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via 

internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl  
  

  

  

Dat de Vrede van Christus met je meegaat, 
op elke plaats waar Hij je zal zenden,  

dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis, dat 
Hij je beschermt in de storm,  

dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen,  

je verheugende over de wonderen die Hij je toonde, dat 
Hij je vreugdevol hier thuis terug zal brengen, eens 
weer hier bij ons.  

  

    (Northumbria Community Engeland)  

http://www.pknzoutelande.nl/
http://www.pknzoutelande.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

