Orde van de dienst van de protestantse gemeente
Zoutelande, Catharinakerk,
zondag 26 oktober 2025, aanvang 10.00 uur

voorganger Frans van der Heijde uit

Zoutelande
ouderling van dienst Lian Adriaanse
diaken van dienst Mieke Oreel
kerkrentmeester Matty Jesmiatka
organist Alexander Koole
lector Lian Adriaanse
koster Lies Janse
beeldpresentatie Ciska Dijkers/ Bram Bliek

Orgelspel
Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit
en ontsteekt 2 kaarsen
-we gaan staan-

Verstilling

Bemoediging

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied van intocht: Psalm 139 : 1 en 2

Drempelgebed - waarna allen gaan zitten-

Kyriégebed; we zingen op de melodie van Lied 801:

Om de mensen Godverlaten, vluchtelingen doodswoestijn
Om de woede om de tranen roepen wij: U zou er zijn.

Om de haat en om de oorlog, de verbittering, de pijn
Om de eindeloze cirkel vragen wij: Zult U er zijn?



In een mens, die helend leefde, in een woord, in brood en wijn
In ’t verlangen dat wij delen, zegt U ons: Ik zal er zijn

Tegen honger, tegen onrecht, tegen grootspraak, valse schijn
Vieren wij de hoop op morgen, vragen wij: Zult U er zijn?

In de mensen die volharden, trouw en onbevangen zijn
In wie opstaan, in wie troosten, weten wij: U zult er zijn!

Glorialied: “Kleurenpracht” ( melodie Gezang 168 uit het
L.v.d.K.)

Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer het najaar wacht
Al wat er groeide in de tijd
heeft God tot nieuwe oogst bereid

Nu komt de herfst verstilt het al
maar vruchten zijn er zonder tal
Zo geeft Gij ons in overvloed
Uw liefde die ons leven doet

Mogen wij rijk gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein
Leven wij zo met dankbaarheid
de weg die naar de vrede leidt

Veelkleurig is de liefde Gods
zo stoer en stevig als een rots
Om op te bouwen ons bestaan
raakt Gij ons met genade aan.
Leefregel

De Schriften

vg.: De Heer zal bij u zijn
allen: De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag



Lezing uit het Eerste Testament — Jesaja 11: 6 t/m 10
Zingen: Lied - 769: 1 en 6

Lezing uit het Tweede Testament — Mattheus 7: 13 t/m 27
Zingen: Lied - 905: 1 en 4

Verkondiging: “De goeie weg hae...!

Zingen —“De hemel” ( melodie: Alle Menschen werden Brtider” )

Als wij van de hemel zingen van een gouden troon en poort
Van die wonderbare dingen van de vrede die duurt voort
Van de mensen die daar zingen op de maat van Gods muziek
Mensen, die genad’ontvingen, nooit nog angst of dood of ziek

Is de hemel echt hierboven, zit de Vader op de troon?
Zijn er zielen die God loven, prijzen Vader, Geest en Zoon?
Zijn er echte gouden straten, lijken muren van smaragd?
Zal God met de zielen praten wordt het daar echt nooit meer
nacht?

Blijf maar rustig fantaseren ons verstand is veel te klein
Eens zal ons de tijd wel leren hoe de hemel echt zal zijn.
Als Gods feestmaal wordt gegeven hopen wij daarbij te zijn
Te behoren tot zijn gasten, “eeuwig leven” is ‘t refrein

Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
Toelichting diaconale collecte.

Inzameling van de gaven met QR code of contant bij het verlaten
van de kerk



Slotlied
Lied 422 in het dialect:

Laet de woorden die mee oorde
klinke in ons art
Laet ze vruchten draehe aole aole daehen
Deu Gods stille kracht

Laet ons wete, nooit verhete
oe God tot ons spreekt
Sterker dan de machten bin de zwakke krachten
vier da God ontsteekt.

Laet ons ope, biddend ope,
da de liefde wint
Wil heloof ons heve dat deu z6 te leven
Gods rijk ier behint

Heenzending en zegen,
beantwoord met het zingen van dialectversie van Lied 416:

Hae mee God en Ie bluuft ook bie joe
tot me wi mekaor’ ontmoete
In Zien naem d’n ander hroete
Hae mee God en ie bluuft ook bie joe.

Orgelspel en collecten bij de uitgang.
Wij nodigen u allen van harte uit om te blijven koffiedrinken om
met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant
geld bij te dragen aan de collecte.



Zondagsbrief
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
De heer A.P. Pattenier, Sloestraat 3, Zoutelande.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam
kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
* Inzameling van de gaven toegelicht:
1. Diaconale Collecte 26 oktober 2025 - (lichtpaarse
collectezak. Eigen diaconie
De diaconale taak van de gemeente is het liethebben en dienen
van onze naaste. Het is een roeping, een opdracht voor de kerk
en voor ieder gemeentelid. Diakenen zijn de, door u als gemeente
gekozen aanvoerders van het diaconale werk. Zij willen klaar
staan voor hen die geen helper hebben. Ervoor zorgen dat de
armen, zieken en eenzamen in de gemeente gezien en geholpen
worden. Maar ook buiten onze eigen kerkelijke gemeente en
wereldwijd. Naast mensen staan die in de problemen zitten.
Meeleven met hen die dat nodig hebben. Diaconaat is vooral
praktisch, je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt
waar dat nodig is. Als u het diaconale werk wilt steunen, geef
dan ik de collecte of maak een bedrag over op de rekening van
de diaconie.

2. Extra diaconaal doel (doorzichtige collectebus) ZWO project
Colombia van de Cassis Delta

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift
overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

* Volgende week zondag 2 november .

Zondag 2 november staat de kerkdienst in het teken van de
bevrijding in 1944. De dienst kan een wat ander karakter
hebben dan wat we gewend zijn. Een groep wandelaars zal naar
verwachting voor of aan 't begin van de dienst aanwezig zijn.
Hieronder zijn ook Engelsen! Aanvang dienst 10:00u, voorganger
ds. Gerrit Ruitenburg.



Maandag 3 november is de herdenking met de schoolkinderen: u
bent allen hartelijk welkom, ook hier in de Catharinakerk.
Aanvang 10:00u. We zullen de namen horen en de foto's zien
van de burgerslachtoffers. Na afloop kranslegging bij het
monument in de kerktuin en koffie na.

's Middags om 13:30u zijn we, ook weer met de schoolkinderen,
bij het graf van vliegenier A.P. MacLeod op de oude
begraafplaats aan de Westkapelseweg.

Vragen/contact via 2november1944@zeelandnet.nl

* Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek,
bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. Van harte welkom!

Kerk in actie

Voor de Kerk in Actie collecte van 17 t/m 22 november, "Samen
tegen armoede, geef voor mensen in armoede in Nederland",
hebben we nog collectanten nodig voor enkele straten in
Zoutelande.

Meld je a.u.b. aan, we rekenen op jullie om samen met
elkaar van deze actie een succes te maken. Mensen in
armoede en huishoudens met problematische schulden kunnen
dankzij onze inspanningen geholpen worden.

Na de kerkdienst zal ik achter in de kerk klaar staan om uw
aanmelding als collectant te noteren.

Je kunt ons bereiken per e-mail: roelaard@zeelandnet.nl of
gewoon bellen naar Cora Roelse-Boogaard, tel. 06-18251223

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren PKN

op donderdag 30 oktober 2025

Johanneskerk — Serooskerke 19.30 uur inloop vanaf 19.15
uur.

Op deze avond kan kennisgemaakt worden met de nieuwe
classispredikant Corine van Eck. Via een
interview/vraaggesprek gaat ze in op de vragen rond het
gemeentezijn van vandaag. Zo leren wij haar, en zij ons wat
beter kennen. Bovendien ontmoeten we elkaar als gemeenten


mailto:roelaard@zeelandnet.nl

onderling zo ook weer. Dat is tenslotte een belangrijk doel van
de Ring: bouwen aan saamhorigheid.

Gezamenlijk diaconaal project

Aan de gezamenlijke diaconale maaltijd van 18 oktober in de
Odulphuskerk namen bijna 50 personen deel. Alle drie
gemeenten waren hierbij vertegenwoordigd. Heel fijn dat zo ons
gezamenlijk diaconaal project wordt gedragen door onze
gemeenten. Ook vertegenwoordigers van de Stichting Zeeuwse
WensAmbulance én van ons vorige jaarproject de Stichting
Hineni waren aanwezig. We konden genieten van een drie
gangen maaltijd, een paar spelletjes bingo en de mogelijkheid
was er om nog wat zelfgemaakte jam e.d. te kopen. De sfeer was
opperbest en men heeft genoten van het samenzijn. De
opbrengst was ruim € 750,00. Een fantastisch resultaat.

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse
tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag
18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk
via internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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