
ORDE VAN DIENST

 


van de Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk

Zondag 21 september 2025, 09.30 uur


1e zondag van de Herfst; kleur: groen


ouderling van dienst: 	 Ina Stroo

diaken van dienst:		 Ad Stroo 

kerkrentmeester:	 	 Ad Koppejan 

organist:	 	 	 Gerard Boot 

voorganger: 	 	 Ds. Marien van Manen

lector:	 	 	 Nelie Bliek

koster:	 	 	 Piet Bok

beeldpresentatie:	 	 Bram Bliek en Jan Janse 


Orgelspel ( tot ongeveer 1 minuut voor aanvang)


VOORBEREIDING


Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit en ontsteekt 2 kaarsen

-we gaan staan- 


Verstilling


Bemoediging   vg.	 Onze hulp is de Naam van de HEER

  	 	  allen	 die hemel en aarde gemaakt heeft

 	 	  vg.	 die trouw houdt tot in eeuwigheid


allen	 en niet laat varen het werk van zijn handen


Zingen Psalm 121: 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie…


Drempelgebed 


Zingen Psalm 121: 3 en 4 De Heer brengt al uw heil tot stand…


	 -waarna allen gaan zitten-


Kyriëgebed; na ‘zo bidden en zingen wij’: 





Zingen Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht…


DE SCHRIFTEN


Begroeting  vg.	 De Heer zal bij u zijn

  	        allen	 De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag


Lezing uit het Eerste Testament

AMOS 8: 4 – 7
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Zingen Lied 995: 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan…


Lezing uit het Tweede Testament

LUCAS 16: 1 - 17


v.	 Lof zij U, Christus in eeuwigheid, Amen


Zingen Lied 313: 1 en 4 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord…


Verkondiging


Orgelspel


Zingen Lied 942: 1, 2 en 3 Ik sta voor U in leegte en gemis…


GEBEDEN EN GAVEN


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Inzameling van de gaven 


via de kerkapp, met de QR-code of contant bij het verlaten van de kerk


Collectebestemming: zie de zondagsbrief.


Zingen slotlied 1008: 1, 2 en 3 Rechter in het licht verheven, koning in uw majesteit…


ZENDING EN ZEGEN


Om voor elkaar te zijn Gods oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen 
wie zijn thuis verloor…

Om voor elkaar te zijn Gods hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: Wie dorst of 
hongert wordt getroost, gevoed…

Om voor elkaar te zijn Gods hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie 
gevangen zit of is gewond…

Zo roept U ons, o Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, Uw liefde, 
hoop, geloof, uw zonneschijn…

Zo zegene u de Heer onze God om anderen tot zegen te zijn.

De Heer zegene u en behoede u,

de Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.

de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.


allen (gezongen): 





Orgelspel


Na afloop van deze dienst heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte.
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Wij nodigen u allen van harte uit om te blijven koffie drinken, om met elkaar in gesprek te gaan.


Zondagsbrief


* De bloemen gaan deze week naar  dhr. J. Minderhoud, Swaalingestraat 45 te 
Zoutelande.Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze 
kaart vergezelt de bloemengroet.


!


* Inzameling van de gaven toegelicht:


1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)


	 Werelddiaconaat Libanon


	 Geef jongeren in Libanon een toekomst.


2. Doorzichtige collectebus – Delta voor Colombia.


3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)


of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815


* Volgende week zondag, 28 september gaat dhr. Frans van der Heijde voor in de dienst. De 
diaconale collecte is dan bestemd voor Stichting Dekat di Hati.


* Ochtendgebed


Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van 
gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. 
Van harte welkom!


*Zoutelande van vissersdorp tot badplaats	 


Voor alle vrijwilligers en belangstellenden zal Johan Francke, op uitnodiging van de Protestantse 
Stichting Catharina Cultureel, op 25 september aanstaande een lezing in de Catharinakerk 
geven over Zoutelande voor de oorlog. De avond begint om 19.30 met koffie of thee voor aanvang 
en we sluiten rond half tien af met een hapje en een drankje. 


Op zondag 28 september 2025 zal er weer een bijzondere kerkdienst worden gehouden, dit 
wordt georganiseerd voor mensen met en zonder  beperking. Aanvang 14.30 uur. De Ontmoeting, 
Sandberglaa, Middelburg .  
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De Vredesweek 2025 vindt plaats van 20 t/m 28 september. Dit jaar is het thema "Niets 
doen is geen optie"


Zaterdag 20 september. Inloop 19.00 uur - 20.00 uur Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 
Vlissingen. Openingsconcert -  Vredesweek 2025 - Opening Vredesweek door burgemeester van 
den Tillaar van de gemeente Vlissingen. 20.10 uur-Concert door Vocaal Ensemble Cantare Goes 
en strijkersensemble Con Legno van de Muziekschool onder leiding van Pim Overduin. 
Wereldpremière van Le secret de la paix van Douwe Eisinga. Kaarten à €15.00 zijn te bestellen 
via Cultuurpodium Sint Jacobskerk en verkrijgbaar aan de zaal


Zondag 21 september 16.30 uur.  Ontmoeting bij het oorlogsgedenkteken van de 
Emmaüskerk(Toeristenkerk)Dishoek, Daarna vredeswandeling met gesprek over het thema 'Niets 
doen is geen optie' naar de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke. Aansluitend een sobere maaltijd 
en om 19.00 uur een afsluitend avondgebed in de Michaëlskerk te Koudekerke. Als u niet aan de 
wandeling, maar wel aan de sobere maaltijd wil deelnemen, geef u dan op bij Jos van Keulen: 
vkeulen6@zeelandnet.nl.


Expositie'Talen naar vrede'-23-27 september.  Catharinakerk-Willibrordusplein3, Zoutelande. 
Een expositie van cartoons van het reizend Vredesmuseum is te zien tijdens de openingsuren 
van het ToeristenInformatiepunt (TIP) in de Catharinakerk Zoutelande op dinsdag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur


Dinsdag 23 september-'Rondetafelgesprek' 20.00 uur – inloop 19.30 uur Thema 'Nietsdoen is 
geen optie' met medewerking van burgemeester Schouwenaar van de gemeente Veere, Tim de 
Kraker sectorhoofd politie Zeeland en Barbara Oomen hoogleraar mensenrechten Gespreksleider 
is Conny den Heijer - Catharinakerk, Willibrordusplein 3 Zoutelande


Woensdag 24 september-19.30 uur.  Inloop 19.00 uur. Een indringende documentaire over de 
verwoesting van dorpen op de Westelijke Jordaanoever en de onwaarschijnlijke vriendschap 
tussen een jonge Palestijnse activist en een Israëlische journalist. MFA Onderdak,  Voorhof 1, 
Biggekerke.             


* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse


tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl


* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan 
zondagsbrief@pknzoutelande.nl


* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl 
of www.kerkdienstgemist.nl
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