
Orde van dienst van de 
Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk 
donderdag 25 december 2025, aanvang 10.00 uur 

Eerste Kerstdag 
 

voorganger  ds. Lia Davidse 
ouderling van dienst Ina Stroo 
diaken van dienst Corrie Roelse 
kerkrentmeester   Matty Jesmiatka 
organist   René Molenaar 
lector   Saskia van der Heijden-Lous 
koster   Lies Janse 
beeldpresentatie  Bram Bliek en Ad Stroo 

 

Voorafgaand aan de dienst zingt 
Corella Nijsse-Scheele 

enkele bekende kerstliederen 
 

Voorbereiding 
 

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit 
en ontsteekt 2 kaarsen 
- we gaan staan - 
 

Verstilling 
 

Lied - LB 477: 1, 2 en 4 
“Komt allen tezamen” 
-we gaan zitten- 
 

Aansteken van de kaarsen 
4 adventskaarsen en 1 kerstkaars 
 

1. Dit is de kaars van wachten: We hebben er lang op gewacht, 
    maar midden in de nacht is Hij gekomen: 
    God met ons, Immanuël 
 

2. Dit is de kaars van hopen: Wij hoopten op een nieuw begin. 
    Het kind in de kribbe geeft ons moed en kracht. 
 

3. Dit is de kaars van zoeken: Wij zochten overal. 
    Wij vonden het kind in een stal. Dat had niemand gedacht! 
 

4. Dit is de kaars van vrede: Vrede voor alle mensen. 
    Geen oorlog en geweld, maar vergeving en liefde. 
 

5. Dit is de kaars van vreugde: Jezus lijkt sprekend op God. 
    De liefde van God is in ons midden. Halleluja!  

De vrucht van stilte is gebed 
De vrucht van gebed is geloof 
De vrucht van geloof is liefde 

De vrucht van liefde is dienstbaarheid 
De vrucht van dienstbaarheid is vrede 

moeder Teresa 



Welkom 
 

- we gaan staan - 
 

Lied - LB 476: 1, 3 en 4  “Nu zijt wellekome” 
 

Bemoediging 
vg. Wees welkom, want het licht is geboren 
allen STERKER DAN ALLE DUISTERNIS 
vg. Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd 
allen WIJ DANKEN GOD 

vg. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
allen AMEN 
 

-we gaan zitten- 
 

Lied - LB 481: 1 en 2  “Hoor, de engelen zingen de eer” 
 

Gebed 
 

Kerstverhaal voor de kinderen 
 

Lied - LB 486: 1 en 2  “Midden in de winternacht” 
 

Bij de liturgische schikking 
 

De Schriften 
 

Lezing uit het Eerste Testament - Jesaja 52: 7-10 
 

Lied - LB 482: 1 en 3  “Er is uit ’s werelds duistere wolken” 
 

Lezing uit het Tweede Testament - Lucas 2: 1-20 
 

Lied - LB 487: 1, 2 en 3  “Eer zij God in onze dagen” 
 

Verkondiging  ‘De stem die ons uitdaagt tot vrede’ 
 

Orgel (René) en fluit (Corella): 
 Andante, uit Sonate III - Georg Friedrich Händel 
 

We hebben iemand nodig 
We hebben iemand nodig, 
die de problemen van onze gewonde wereld niet uit de weg gaat; 

die arm en rijk, hoog en laag bijeenbrengt en verzoent; 

die niet weegt en onderscheidt naar ontwikkeling of huidskleur; 

die de macht niet naar de ogen ziet en niet neerkijkt op de zwakken; 

die wat onwaarachtig is bij name noemt 
en woorden spreekt van zegen en vrede; 

iemand op wie de mensheid af kan gaan. 
  



Iemand die ook mij ziet zitten, 

die mij helpt om te zijn wie ik mag zijn; 

die mij leert wat liefde is; die mij bevrijdt van zorg en angsten; 

die mij stimuleert en accepteert; 

die mijn tranen kent en mijn lach deelt. 
 

Iemand die mij nodig heeft zonder mij te misbruiken, 

die een weggenoot is op al mijn wegen; 

die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen; 

die mij leven zin en inhoud geeft. 
 

Iemand, die volkomen te vertrouwen is. 
Jezus, wat hebben wij U nodig! 
 

 (Alfred Bronswijk, Rakelings Nabij) 
 

Lied - LB 496: 1 en 3  “Een ster ging op uit Israël” 
 

Gebeden en gaven 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
 
 
 

Inzameling van de gaven 
via de kerkapp, met de QR-code 
of contant bij het verlaten van de kerk. 
Collectebestemming: zie de informatiebrief. 
 
 
 
 
 

Slotlied - “Ere zij God”  Evangelisch Liedboek 101 
 
 

Zending en zegen 
 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):  
 

 
 

Orgelspel 
 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant 
geld bij te dragen aan de collecte. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken 
om met elkaar in gesprek te gaan.  

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .



Informatiebrief 
 

* De bloemen gaan vandaag naar dhr. Jan Janse, Borné 1 in Zoutelande. 

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt 

schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet. 
 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 

 Kerk in actie: Kinderen in de knel 
Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in Nederland. 

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar 

knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank 

kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks 

nieuwe aanvragen. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: 
van directe hulp tot structurele oplossingen. Armoede in Nederland is een 

keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 

mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn 

erg kwetsbaar.Armoede in Nederland is een keiharde realiteit, maar 

samen kunnen we meehelpen het tij te keren. Doe mee. Steun de strijd 

tegen armoede in Nederland. Geef aan de collecte of maak je bijdrage over 
op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder 

vermelding van ‘Kinderen in de knel’. 
 

2. Doorzichtige collectebus – Voedselbank Walcheren 
 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) 

 of een gift overmaken op: NL 84 RABO 037 556 0815 
 

* Morgenochtend, donderdag, 25 december, Eerste Kerstdag gaat ds. 

Lia Davidse voor in de dienst. De diaconale collecte is dan bestemd voor 

Kerk in Actie – Kinderen in de knel. 
 

* Aanstaande zondag, 28 december gaat dhr. Sander Janse voor in de 

dienst. De diaconale collecte is dan bestemd voor de Speelgoedbank 
Zeeland. 
 

* Aanstaande woensdag, 31 december, oudejaarsavond om 19:30 uur 

gaat Mathilde Meulensteen voor in de dienst. 
 

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse 

tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl 
 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur 

toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl 
 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via 

internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

mailto:zondagsbrief@pknzoutelande.nl
http://www.pknzoutelande.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

