Orde van dienst van de
Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk
woensdag 24 december 2025, aanvang 22.30 uur
Kerstnachtdienst
m.m.v. het Willebrord Ensemble o.l.v. Ad Stroo

voorganger ds. Anne-Gera Los
ouderling van dienst  Lian Adriaanse

diaken van dienst Mieke Oreel
kerkrentmeester Wim Duvekot

organist René Molenaar

lector Anneke Hengst

koster Piet Bok
beeldpresentatie Jos Boot en Bram Bliek

We beginnen deze dienst als een laatste adventsbijeenkomst:
we zien uit naar de komst van Gods licht in onze verwarde wereld.
Om te eindigen bij de hoge tonen van het kerstevangelie.

Voorafgaand aan de dienst is er koorzang en samenzang:
- Ensemble: “Er is een roos ontloken” (Hugo Distler)

- Samenzang: LB 496: 1, 2 en 3

- Samenzang: LB 477: 1,2,4 en S

Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit Jasaja 40
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.

en ontsteekt 2 kaarsen
- we gaan staan —

Verstilling

Bemoediging (en inleiding)



Zingen - LB 435:1,2,3 en 4
-we gaan zitten-

Gebed

Tekst

uit Jesaja 8 en 9

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land
zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning
en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de
grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker
en somber is het, nacht overal.

Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zijj die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

Zingen - LB 482: 1 (ensemble), 2 + 3 (allen)

Tekst

uit het evangelie van Johannes

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Het woord is mens geworden en heeft in ons midden
gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de
Vader.

Overweging

Zingen - LB 445: 1 (allen), 2 (ensemble) en 3 (allen)

Gebed in de kerstnacht

Ensemble zingt: “In the bleak midwinter” (Gustav Holst)

Zingen - LB 483: 1,2 en 3



Het Evangelie
- we gaan staan -
Vg: Het evangelie van de Heer!
Lezing: Lucas 2: 1-7
Zingen - LB 476: 1 en 2
Lezing: Lucas 2: 8-14

Zingen - LB 487: 1,2 en 3
-we gaan zitten-

Ensemble zingt: “Past Three O’Clock” (George R. Woodward)
We bidden met elkaar het Onze Vader
Inzameling van de gaven

via de kerkapp, met de QR-code
of contant bij het verlaten van de kerk.

Slotlied - LB 481: 1 (ensemble), 2 en 3 (allen)
De zegen
En nu wensen wij ieder een zalig kerstfeest!

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant
geld bij te dragen aan de collecte.



Informatiebrief

* Inzameling van de gaven toegelicht:
1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)
Kerstnacht - Solidaridad
Sinds de oprichting in 1969 zet Solidaridad zich in voor het
bevorderen van rechtvaardige en duurzame economische
ontwikkeling. Veel boeren willen ook milieuvriendelijker en
efficiénter produceren. Boeren worden getraind in het
toepassen van duurzame productietechnieken, waarbij veel
aandacht wordt besteed aan klimaatverandering. Zo worden
koffieboeren getraind in klimaatbewuste landbouwmethoden.
Om de positie van boeren echt te veranderen, is het
noodzakelijk dat ze hun producten kunnen verkopen voor een
goede prijs. Daarvoor zijn eerlijke regels en een solidair
handelssysteem nodig.
U kunt een bedrag in de collecte doen of uw gift overmaken op
bankrekeningnummer: NLO5 TRIO 0212 1854 11 ten name
van Solidaridad.

2. Doorzichtige collectebus — Voedselbank Walcheren
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de
armoedegrens. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke
week eten uit aan mensen die dat soms tijdelijk hard nodig
hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren
helpen met geld, voedsel en diensten. De voedselbanken
krijgen echter steeds minder aangeboden, terwijl de hulpvraag
toeneemt. Bij de opzet van de voedselbank Walcheren is
contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Het is schrijnend
dat de voedselbanken nodig zijn in ons welvarend land,
daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan.

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
of een gift overmaken op: NL 84 RABO 037 556 0815

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse
tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag
18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via
internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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