
Ordening van de dienst 
Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk 

zondag 30 november 2025, aanvang 10.00 uur 
Eerste Advent 

 

voorganger   ds. Anne-Gera Los 

ouderling van dienst Ellen Leijnse 
diaken van dienst  Mieke Oreel 

kerkrentmeester   Matty Jesmiatka 

organist   Hans Neels 

lector   Jopie Lievense 

koster   Rianne Vos 

beeldpresentatie  Bram Bliek en Ad Stroo 
 

 

Orgelspel 
 

Voorbereiding 
 

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit 
en ontsteekt 2 kaarsen 
 

Verstilling 
 

Bemoediging 
vg. Onze hulp is de Naam van de HEER 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

Drempelgebed: 
 Heer, wij zijn mensen van U, op zoek naar inspiratie, 

 op zoek naar een nieuw begin. 

 Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop. 

 Breng ons terug bij U, als wij U hebben verlaten. 
 

 … stilte … 
 

 Dat we met heel ons hart en al onze krachten 

 uw aangezicht zoeken; 

 en uiteindelijk gebracht worden  
 bij de oneindige goedheid van uw aanwezigheid 

 door Jezus Christus, onze Heer. Amen 

allen: AMEN. 
 

Lied van de intocht – Psalm 103: 1, 8 en 9 
-we gaan zitten- 
 

Aandacht voor de kinderen (indien aanwezig) 
  



Kyriëgebed,  we zingen LB 437 en lezen Jesaja 
 

 zingen: LB 437: 1 
 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor u beven. Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 

zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten 

kennen en alle volken voor u laten beven, omdat u de geduchte daden 

doet waarop wij niet durven hopen. 

Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven. 
 

 zingen: LB 437: 2 en 3 
 

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. geen oog zag ooit 

een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder 
tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor 

ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. 

Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered. Wij 

allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een 

menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren,  

verwaaid op de wind van ons wangedrag. Er is niemand die uw naam 
aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons 

verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons 

eigen wangedrag.  
 

 zingen: LB 437: 4  
 

Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn 

het werk van uw handen. Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd 

onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw 

volk? Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden: Sion is een 

woestijn, Jeruzalem een woestenij. Onze heilige, luisterrijke tempel, waar 
onze voorouders u hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur, en 

alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Laat dit alles u onbewogen, 

HEER? Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?  
 

 zingen: LB 437: 5 
 
 

Bij de liturgische schikking 
 

De Schriften 
 

Begroeting 
vg. De Heer zal bij u zijn 

allen De Heer zal u bewaren 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing uit het Tweede Testament - Lucas 1: 5-25 
 

Lied – LB 464: 1, 2, 7 en 8  



Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Lied – LB 158a: 1, 2 en 3 
 

Gebeden en gaven 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 met zingen van LB 465 
 

Inzameling van de gaven 
via de kerkapp, met de QR-code 

of contant bij het verlaten van de kerk. 

Collectebestemming: zie de zondagsbrief. 
 

Slotlied – LB 453: 1, 2, 3 en 4 
 

Zending en zegen 
 

Heenzending en zegen; allen (gezongen):  
 

 
 

Orgelspel 
 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij 
te dragen aan de collecte. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met 

elkaar in gesprek te gaan. 
 

Zondagsbrief 
 

* De bloemen gaan deze week naar . mevr. M. Pouwer-den Dulk, 

Timmermanstraat 31 in Zoutelande. 

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt 
schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet. 
 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 
 1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) 
  Adventscollecte Kerk in Actie – Zending Rwanda 
  Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
 De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 
 1994 met een opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig 
 begeleidt de organisatie jaarlijks 1300 kinderen en hun verzorgers, 
 die te maken hebben met hiv of een andere beperking. Kinderen 
 worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. Ook verzorgers 
 krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld met goed voedsel. Via sport en 
 spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met HIV 
 besmet bent, ben je geliefd en heb je een toekomst. 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .



 Op 1 december is het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we 
 vandaag voor een project in Rwanda dat kinderen met hiv helpt. 
 Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op 
 NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder 
 vermelding van ‘25417 Collecte November’. 
 

2. Doorzichtige collectebus – Voedselbank Walcheren 
 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) 
 of een gift overmaken op: NL 84 RABO 037 556 0815 
 

* Volgende week zondag, 7 december gaat ds. H. Smit voor in de 

dienst. De diaconale collecte is dan bestemd voor Kerk in Actie – 

Adventscollecte Libanon. 
 

* Kerstmaaltijd voor alle inwoners van Zoutelande vanaf 65 jaar 

Op donderdag 18 december a.s. in de Catharinakerk aan het 

Willibrordesplein. 

Inloop vanaf 15.30 uur, aanvang 16.00 uur. 

U kunt zich aanmelden vóór 15 december op één van onderstaande 
adressen: 

Bram Pattenier, Sloestraat 3, tel. (0118)561847 
 schildpat@zeelandnet.nl 
Jan van Mourick, De Spaier 10, tel. (0118)561752 
 jcmourik@zeelandnet.nl 
 

* Vandaag is het eerste Advent. Vanaf morgen kunt u ergens in 

Zoutelande zomaar aanbellen voor een kopje koffie en een praatje. De 

flyer, met aan de ene kant de kerstmaaltijd en aan de andere kant de 

24 adressen, die meedoen met de levende adventskalender heeft u in 

de bus gehad. Aan het witte kerstboompje herkent u het huis waar u 

welkom bent. Kom zo vaak als u wilt. Met dank aan iedereen die gastvrij 

zijn/haar huis openstelt. Namens: Caroline van Welzijn Zoutelande en 

Lian van pastoraat Catharinakerk Zoutelande. 
 

* Ochtendgebed 
Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de Catharinakerk. Een 

klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. 

Na afloop praten we na met koffie of thee. Van harte welkom! 
 

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse 
tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl 
 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur 

toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl 
 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via 

internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

mailto:zondagsbrief@pknzoutelande.nl
http://www.pknzoutelande.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

