Ordening van de dienst
Protestantse Gemeente Zoutelande, Catharinakerk
zondag 28 september 2025, aanvang 9.30 uur

voorganger Frans van der Heijde
ouderling van dienst Lian Adriaanse

diaken van dienst Mieke Oreel
kerkrentmeester Nel Lampert

organist Alexander Koole

lector Anniek van der Heijde
koster Lies Janse

beeldpresentatie Bram Bliek en Ciska Dijkers

Thema: “Hoed oud ore...!”
Orgelmuziek
Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit
en ontsteekt 2 kaarsen

-we gaan staan-

Verstilling

Bemoediging

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

Lied van de intocht - “Wij zoeken stil...” (melodie LB 836)

Wij zoeken stil uw aangezicht
uw stem verwachten wij
Ons hart is op uw woord gericht
waarmee uw Geest ons pad verlicht
en onze nacht verdrijft (2x)



Ons bidden is een zoekend kind
dat naar de toekomst vraagt
Uw Geest waait krachtig als de wind
waardoor uw woord ons leven vindt
en ons naar morgen draagt ( 2x)

Raak met die goede Geest ons aan
en neem ons bij de hand
Laat onze ogen opengaan
voor woorden die geschreven staan
Uw voetspoor in het zand ( 2x)

Drempelgebed

-we gaan zitten-

Kyriégebed

Glorialied -LB 655: 1,4 en 5

Zingt nu de Heer een nieuw gezang
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen

Het is vol wond’ren om u heen

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid
De geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij Zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer

Leefregel



De Schriften
Begroeting

vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament
Prediker 11: 7 tot 12: 7

Gedicht: “Jong en oud”
Lied - “Waartoe geploegd...” (melodie LB 704)

Waartoe geploegd als ’t zaad niet valt in goede aarde?
O, God of gij ons haat wat heeft ons werk voor waarde?
Met onkruid ruig en sterk vecht iedereen zich moe
en d’opbrengst van ons werk valt straks een ander toe

Zeg ons welk voordeel heeft een mens van al zijn streven?
Hij wint zijn brood en leeft maar Here is dat leven?
Wij kunnen hier toch niet bestaan bij brood alleen?

In moeite en verdriet gaat zo ons leven heen.

Heer als er dan geen zin is in ons werk gelegen
Leg Gij een zin daarin, verkeer de vloek in zegen
Opdat wij als weleer bewonen zonder pijn
een aarde, waar wij weer gelukkig kunnen zijn.

Betrek ons eens voor al op Hem die alle dingen

eenmaal nieuw maken zal dat wij in duizelingen

zien wat ons oog niet ziet en ons verblijden zeer
Dat onze arbeid niet vergeefs is in de Heer.

Verkondiging: “Hoed oud ore...!”

Orgelspel



Lied - “Geschonken krijgen wij...” (melodie LB 556)

Geschonken krijgen wij een zee van tijd
De toekomst ligt als brede kuststrook open
en nodigt ons haar stranden te belopen
het voetpad tussen nu en eeuwigheid

De tijd ligt voor ons met z'n eb en vloed
bekende stromen en nieuwe getijden
dagen van rouw en uren van verblijden
en overal uw stem die ons ontmoet

Uw wijdse ruimte nodigt mensen uit
om voluit op hun toekomst aan te leven
Moed om te zijn door moed om zich te geven
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid

Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven

via de kerkapp,

met de QR-code

of contant bij het verlaten van de kerk.
Collectebestemming: zie de zondagsbrief.

Slotlied - “Ga maar gerust...” (melodie Ev. Liedbundel 246)
Het laatste couplet zingen we in dialect

Ga maar gerust want ik zal met je meegaan
Ik ben je baken ook in diepe nacht
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt



Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Hae mé herust wan ik za mee je mee hae
Ik bin de liefde die een mens joe schienkt
Ik bin d’n oogste toon die je kan anslae
Ik bin de verte die verlangen briengt
En kom je tuus, de leste mist verdwene
bin ik j’n and die aol je traenen wist

Zending en zegen

Zegenbede,
beantwoord met het zingen van een dialectvers van LB 248

Mee God bin me végoed verbonde,
Ie ei ons aoltied angespoord
Ie za d’r aoltied vo ons weze,
totdat de lesten ochen gloort

Orgelspel

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant
geld bij te dragen aan de collecte.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken
om met elkaar in gesprek te gaan.



Zondagsbrief

* De bloemen gaan deze week naar dhr. P. Lous,
Westkapelseweg 62 in Zoutelande.

Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam
kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)
Stichting Dekat di Hati
De stichting Dekat di Hati is een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet om jongeren op de Molukken een
toekomstperspectief te geven. Dekat di Hati betekent
“dicht bij het hart”. Dekat di Hati werkt samen met in
Nederland en op de Molukken gevestigde organisaties
Teachers Go Abroad, Yayasan Mega Conston.

2. Doorzichtige collectebus — Delta voor Colombia.

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

* Volgende week zondag, 5 oktober gaat ds. G. de Lang voor in
de dienst. Het doel van de diaconale collecte is dan
“Israélcollecte - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen”
Let op: De diensten beginnen vanaf dan weer om 10.00 uur.

* Volgende week zondag, 5 oktober Filmavond

Om 19.00 uur in de Klimop in Koudekerke.

Een zoon wordt door zijn vader, een stoere mijnwerker, naar
boksles gestuurd. In de sportschool raakt hij gefascineerd door
ballet. Hij sluit zich aan bij de dansers en blijkt talent te
hebben. De vader wil er niks van weten en verbiedt hem te
dansen. Stiekem gaat hij verder met de lessen en zijn lerares
stimuleert hem om auditie te doen voor een professionele
balletschool. Alleen de vader moet nog overtuigd worden.

* Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek,
bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. Van harte welkom!



* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse
tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag
18.00 uur toezenden aan zondagsbriefl@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk
via internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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